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Algemeen 

2023 is een jaar waarin er veel is gebeurd, maar voordat ik e.e.a benoem wil ik beginnen 

met een aantal zaken waarin goedheid maar ondertussen misschien ook wel 

vanzelfsprekendheid weer aan de orde is.  

2023 is een jaar geweest dat we zonder beperkingen bij elkaar mochten komen, de 

kerkdiensten weer op gewone en traditionele wijze vorm hebben gekregen.  

 

Zo mooi dat we in vrijheid het jaar konden starten en onze predikant mochten toezingen voor 

het nieuwe jaar wat voor ons lag. Dat zijn loopbaan in datzelfde jaar bij ons stopte en in 

Utrecht begin dit jaar verder zou gaan was voor niemand bekend, maar de Heere voorzag in 

2023 in onze gemeente, zo was er weer een voltallige kerkenraad in september 2023. 

 

Ook mochten we Carolien en Rik met hun zoontje ontmoeten vorig jaar juni toen ze hier in 

Nederland met verlof waren. Toen Rik bij ons voorging in de dienst hoorden we hoe kerk zijn 

en God's aanwezigheid ook kilometers verder doorwerkt. Na deze dienst konden we tijdens 

het koffiemoment in groepjes met elkaar vragen bespreken en hoorden we hoe het hen als 

gezin vergaat in Rwanda.  

Een goed gesprek, onder het genot van heerlijke hapjes en een drankje, zo hebben we 

verschillende rondes gehad met gemeenteleden aan tafel.  

 

Zo hebben we afgelopen jaar 2x een gemeenteochtend gehouden. 

3x een gezinsdienst en konden we als gemeente 5x  het Heilig Avondmaal vieren 

 

 

In samenwerking met Hervormd Noorden mochten we eind. Jan '23 een opvoedavond 

hebben in de Schutse: 'Positief Opvoeden' was het thema.  

Met bijna 20 ouders vanuit beide gemeentes hebben we nagedacht over wat we nodig 

hebben om kinderen op te voeden en in welke leeftijdsfase welk gesprek met je kind 

gevoerd kan worden. Het was fijn om met elkaar in gesprek te zijn, situaties te (h)erkennen 

en elkaar te bemoedigen.   

 

Tevens is het bijna traditie een goed gevuld paasontbijt met vele gemeenteleden op de 

eerste Paasdag, dit is vormend en verbindend voor ons als gemeente.  

 

Ook is onze kerk een onderdeel van de kunstroute geweest dit jaar. Tijdens het 

Pinksterweekend (laatste weekend van mei 2023) waren de kerkdeuren en de Schutse 

geopend.  

Mooi om zo open deuren te hebben met dubbel doel: voor ieder die kunst en cultuur op 

wilde snuiven en God wilde ontmoeten, het was allemaal mogelijk in ons dorp en onze kerk. 

 

 

Op tweede Pinksterdag is er een opendeurdienst gehouden waarbij het Christelijk 

gemengde koor: Con Amore uit Nieuwkoop bij ons in de dienst aanwezig was.  

 

 



Z&E 

De Z&E kon dit jaar starten met een jaarproject wat al een mooie basis had gekregen tijdens 

de kerstnachtdienst in 2022, namelijk HET LEGER DES HEILS.  

Vanuit het Leger zijn er twee keer vrijwilligers geweest om een toelichting te geven in onze 

dienst, op dat moment werd er ook gecollecteerd voor dit doel. Wat kon Marco Oudshoorn 

het werk van het Leger des Heils mooi verwoorden in de dienst van 8 oktober.  

De Z&E commissie was aan het einde van het jaar zeer verrast, de 3 collectes en de giften 

hebben in een jaar tijd € 1.121,45 opgebracht. 

 

Diaconie 

Vanuit de diaconie hebben we laten zien dat we samen leven in de breedste zin van het 

woord door het handen en voeten te gegeven. Niet alleen financieel, maar ook de handen uit 

de mouwen voor een sjaal, een muts of handschoenen. Even datgene opzoeken in de kast 

wat eigenlijk over is of een extra boodschap doen voor de voedselbank in Woerden. Als 

gemeente zijn we sterk in het omzien naar elkaar binnen en buiten onze kerkmuren.  

Zo hebben we de GZB, uitzending van Rick en Carolien gesteund en via Rondom de Kerk 

zijn we op de hoogte gebleven over het wel en wee in Rwanda.  

 Maar ook evangelisatie dichterbij huis, zoals de buurtkeuken in Amsterdam Noord,  

waarvan  we opnieuw mochten lezen over mooie gebeurtenissen die er zijn midden in de 

stad waarin cultuur zo wezenlijk verschillend is, maar God geen verschil maakt. 

 

kindernevendienst – gezinsdienst - jeugddienst 

Jong en oud geven in onze gemeente handen en voeten aan een dienst of het samenleven 

met elkaar. Zo dacht ik nog even terug aan de gezinsdienst voor de zomervakantie. De 

leiding van de kindernevendienst, de kinderen en de predikant bouwden met elkaar de 

muren van Jericho voorin de kerk. Het woord van God uitgebeeld. Hoe veelzijdig en 

praktisch maken we als gemeente met elkaar onze kerk.   

 

Een viertal jeugddiensten hebben er afgelopen jaar plaatsgevonden in onze kerk in de 

maanden: maart, juni, september en november.  

Mooi om te zien hoe muziekanten, gemeenteleden, mede kerkgangers uit de omgeving hier 

naar toe komen om God te loven en te prijzen. 

 

Tot slot;  

In het jaar 2023, (op 22 mei) hebben we afscheid genomen van ons toen oudste 

gemeentelid: br. Jan van Uffelen. Hij werd 99 jaar. 

 

Zo telde onze gemeente op 31-12 –2023: 149 mensen.  

Waarvan: 

Belijdende leden: 81 

Doopleden: 54 

Vrienden: 10 

Ongedoopt: 4 

 

 

Zo zijn we aan het einde gekomen van het jaarverslag, hoorden we een aantal feiten van het 

afgelopen jaar op een rij. Hoe het nieuwe jaar, wat enkele weken oud verloopt is voor een 



ieder van ons en als gemeente onduidelijk.  We mogen dagelijks vertrouwen op het goede of 

het goede doen! 

Samengevat wordt dit duidelijk in het volgende gebed, ook wel een opdracht voor ons allen. 

 

Titel:  'Kijken in de spiegel' 

Geschreven door  Gerard de Korte  (Bisschop van 's Hertogenbosch)    

Uit het boekje van As naar Opstanding 

 

 

 

Goede vader, 

In deze veertigdagentijd 

Bidden wij om rust en bezinning. 

Laat ons een pas op de plaats maken 

Geef dat wij willen kijken in de spiegel van het evangelie  

en ons bekeren als dat nodig is. 

Dat wij leven voor U en de mensen die ons geschonken zijn.  

Maak ons tot liefdevolle en dienstbare vrienden en vriendinnen van uw Zoon. 

Dat wij mensen zijn van vergeving en verzoening: 

van vrede en gerechtigheid 

Amen. 

 


